
	
Beste oud Veronica collega’s,	

Eind jaren ‘90 had Ad Bouman de beschikking gekregen over heel erg veel oude 
programma banden. Ze lagen in het schuurtje achter Lapershoek. Het waren banden die 
om de één of andere reden te oud of afgekeurd waren. Veel kwam ook uit de oude 
studio op de Zeedijk. Ad had ook heel veel jingle banden en banden waarop spots 
stonden. Wat ook erg mooi was dat alle banden waarop de reclames stonden boven 
water kwamen. Zelf had ik sinds mijn “in dienst treden” in november 1967 veel 
documenten , memo’s e.d. bewaard. Overal zette ik toen de datum op. Of zoals Rob Out 
wel eens  tegen mij zei ”jij bent gevaarlijk, je bewaart alles”.  

 

    



Enfin veel waardevol spul waarvan het zonde was om weg te doen vonden Ad en ik. 

Maar jullie weten bij Veronica was er niet echt een archief. Iedereen had wel wat 
bewaard maar van enige structuur was totaal geen sprake. 

Dus na de eerste grote reünie in 1999 besloten we er maar enige structuur in aan te 
brengen. Wel was er een kleine database die Ad al gemaakt had waarin je kon zien 
welke banden er waren. Die bevat de programmanaam, datum en tijd van uitzenden. En 
soms een summiere aantekening over de gedraaide platen. 

De eerste dBase van Ad. 

 

Later hebben we de database uitgebreid met meer gegevens. 

 

We kregen de beschikking over heel veel reclames die in de loop van de jaren werden 
uitgezonden. Ook het reclame boek kwam bij Dick de Lange boven water. De reclame 
afd. zette daar alle spots in met nummer. 



 

Band met reserve reclames 

 

 

Ad en ik besloten jullie te benaderen om te vragen of jullie nog spullen en foto’s “op 
zolder hadden liggen”.  En dat bleek gelukkig het geval. 

Ik heb het hele land destijds, 2001 – 2004, door gereden om de spullen op te halen of 
jullie brachten het mee op een reünie. We waren er ontzettend blij mee. 

Maar al die foto’s en documenten moesten gedigitaliseerd worden. Een “heidense klus”. 
Bij elkaar waren het er duizenden. 

Hoe gek het soms kan lopen bewijst het volgende verhaal: 

In 2011, kregen we een mail van een voor ons wildvreemde die zei in het bezit te zijn 
van een AH tas met plakboeken  van de inmiddels overleden aandeelhouder Flip Krant 
uit Bussum, hij was van het eerste uur, met vele documenten, prachtig gedocumenteerd 



die qua datum terug gaan naar de maand van de oprichting van de VRON in 1959 te 
A’dam. De declaraties van Flip Krant van reizen naar Liechtenstein en naar de consul 
van Guatemala in Antwerpen zaten er ook bij! En het bonnetje voor de bos bloemen 
voor de vrouw van de consul was er aan geniet.  De volledige correspondentie in het 
Nederlands en vertaald in het Spaans voor diverse consulaten ter verkrijging van de te 
voeren vlaggen zat er ook bij. De correspondentie tussen de autoriteiten in Duitsland om 
te mogen uitvaren lagen keurig opgevouwen in een map. We vroegen aan de eerder 
genoemde wildvreemde hoe hij kwam aan al die zaken want we wisten inmiddels dat hij 
geen enkele relatie had met de VRON destijds en het latere Veronica. Z’n antwoord was 
even eenvoudig als schokkend......Hij kwam in contact met de erven van Flip Krant en 
toen hij daar op bezoek was vroeg hij wat die blauwe AH tas met daarop geschreven 
“Veronica” in de hoek van de garage daar deed.  “Oh als je die hebben wil, neem maar 
mee”. 

De bewuste meneer nam contact op met ons en bleek om de hoek bij Ad te 
wonen !.......... 

 

Foto: Het archief van aandeelhouder Flip Krant in de AH tas. 

 

Uit het archief van Oom Bull Verweij kwam de lijst met aandeelhouders te voorschijn. 

     



En zo kwamen er nog veel meer zeldzame stukken boven water. 

De notulen van aandeelhouders vergaderingen etc. 

In mei 1974 werd het ons wel een beetje duidelijk dat “ons Veronica” geen lang leven 
meer beschoren zou zijn. En ik weet niet meer waarom maar de directie wijdde er maar 
eens een memo aan. 

 

 

Rob Out was druk met de VOS-VOO en had nog nauwelijks tijd om programma’s te 
maken. Een memo voor Cees Manintveld a/b van de Norderney op papier van de VOO.

     



In 2014 kwam ik in contact met Anouk Out en zij heeft in de nalatenschap van haar 
ouders een aantal foto's gevonden. Meer was er niet. Ze denkt dat haar moeder op enig 
moment alle ander spullen heeft weggedaan ! 

     

Kenmerkend was een foto van Rob uit die tijd achter z’n buro en z’n onafscheidelijke 
typemachine.  

 

En zo werd het augustus 1974. Een maand met erg veel emotie. Iedereen dacht;  

”wat nu?”................... 

De 31ste augustus was het afgelopen. Een aantal van ons ging naar de Norderney en 
maakte dat laatste uur mee. 

Hier zien we oom Jaap en kapitein Arie de Ruiter. 

 



Om even over zessen keken we op het dek een beetje meewarig om ons heen. Het 
was afgelopen! 

 

 

Tijdens latere ontmoetingen die Ad en ik hadden met o.a. Willem van Kooten en Lex 
Harding kwam steeds de vraag van hen naar voren. “wat doen jullie met dat archief? 

 

 

Willem opperde dan; “zorg dat het goed terecht komt, het is Omroep geschiedenis”. 



 

En aangezien Willem één van de oprichters van Beeld & Geluid is lag het voor de hand 
ons archief daar “voor de eeuwigheid” onder te brengen. 

Ik ken de directeur van Beeld & Geluid goed, een oud TROS collega, Eppo van Nispen.  

En toen Ad en ik een eerste ontmoeting met hem hadden in 2019 begroette hij Ad 
luidkeels; ” De Adje Bouman top 10 komt binnen......” 

Z’n Beeld en Geluid  collega’s wisten niet zo goed wat ze er mee aan 
moesten...........................typies Eppo. 

Wat is er nu bij Beeld en Geluid ondergebracht ? 

Ruim 4000 reclames, 5100 programma’s dan wel fragmenten. En ruim 1600 foto’s door 
ons, jullie, dus gemaakt. Allemaal met uitleg wie op de foto’s te zien zijn waar en 
wanneer ! En wie de foto’s gemaakt heeft. Het was nog een hele klus om namen van de 
boord zeevarenden te achterhalen. Maar gelukkig is dat met hulp gelukt. Honderden 
originele interne documenten etc. zijn ook bewaard. Waaronder de winsten per jaar die 
we maakten met de reclames. Al de documenten hebben wij gescand en zo is het 
archief opgebouwd. 

Inmiddels worden al onze banden opnieuw volgens de laatste EBU normen 
gedigitaliseerd door Maarten Fransen van Beeld & Geluid. (zie foto ) 

 

   

 



De banden staan keurig op volgorde in het archief bij Beeld & Geluid. Klaar om 
gedigitaliseerd te worden. 

 

 

Ik had afgesproken met Beeld & Geluid om de zaak in december 2025 af te ronden.  Zo  
is ruim 25 jaar werk dan afgesloten! 

Ook al omdat de twee mensen met wie ik steeds contact had, Vincent en Dick, in maart 
2026 met pensioen zouden gaan. En toen werd het 16 April 2026. We gingen vieren dat 
onze geschiedenis mooi is op geborgen en toegankelijk is voor de toekomst. 

"Het Veronica project is afgesloten !" 

 

vlnr. Dick van Vulpen (B&G) – Vincent Huis in ’t Veld (B&G) – Maarten Fransen(B&G) – 
Niels Zack – Ad Bouman - Natalie Meijers ( B&G) – Juul Geleick 



    

                       De complete  “Veronica zeezender archief ploeg” 

vlnr. Ad Bouman – Wytze Koppelman (B&G) – Maarten Fransen (B&G) – Dick van Vulpen (B&G) -  
Vincent Huis in ’t Veld (B&G) – Eppo van Nispen tot Sevenaer (dir. B&G) - Niels Zack en Juul Geleick.  

Als er in de toekomst nog vragen zijn dan kunnen de mensen bij Beeld & Geluid even 
contact opnemen met onze Niels Zack die ons al vele jaren terzijde heeft gestaan. En 
veel weet. Een aantal van jullie kennen hem wel van reünie’s en andere bijeenkomsten. 

Niels is ook betrokken bij Beeld & Geluid. 

Hopelijk hebben jullie nu enig idee wat er met jullie Veronica spullen en herinneringen is 
gebeurd.  Waarvoor nogmaals veel dank! 

Op 23 april 1976 werd de laatste aandeelhouders vergadering gehouden en werd officieel 
vastgesteld dat Radio Veronica ophield te bestaan. 

 

 

 

 

 

 

Veel meer kun je lezen op onze website  https://www.norderney192.nl/norderney/ 

 

 

 



 

 

 

             En zo heeft onze Norderney haar ligplaats verlaten en gaat op weg naar de geschiedenis. 

 

 
   foto: Karel van der Woerd, bewerking Ben Meijering 

 Een Veronica archief groet, Juul Geleick,  Ad Bouman, Marcel Bouman  en Niels Zack      

  

JG dd. April 2026  afb ©Stichting Norderney. 


