
Dag Eddie,

Met belangstelling heb ik je artikel over onze eerste Veronica studio gelezen in "De 
Gooi" zoals wij hem thuis vroeger altijd noemden.
Ik ging terug in de tijd als geboren en getogen Hilversummer. En………als oud 
technicus van Radio Veronica.

Wat mij direct al opviel was de aanhef van het stuk ;  "Eerste landstudio 
piratenzender". En juist die benaming is volstrekt onjuist.
Wij waren geen piraat en dat werd nog eens onderstreept tijdens een tweede 
kamer hoorzitting op 18 april 1973 door de voorzitter van de commissie mevr. 
Gardeniers-Berendsen. Zij corrigeerde de hr. Wagenaar van de NOS die het ook 
consequent over "piraat" had.
Je kunt dat hier beluisteren op onze website.

http://www.norderney192.nl/historie_1973_20.html

Het is een benaming waar ik al zo'n 50 jaar bezwaar tegen maak en die dus ook 
nog eens volstrekt onjiust is!
Het jammere is dat het als een journalist dat voor de zoveelste keer weer eens 
opschrijft zo de geschiedenis ingaat. 

Ook zag ik dat je een foto "geleend" hebt van Tineke waarbij je als bron  vermeld 
 "MiAmigo40BE".
Zij hebben de foto weer geleend van ons, de Stichting Norderney. Wij zijn nl de 
rechthebbende van de foto.
Een mail aan ons had voorkomen kunnen worden dat er inbreuk wordt gedaan aan 
het copyright.

Ook hebben we in ons archief een mooie foto van de Zeedijk studio waarop ie 
helemaal te zien is, dus zonder de antiekhandel. Want het gaat tocht over een 

http://www.norderney192.nl/historie_1973_20.html


Omroepgebouw?

Enfin, verder kan ik mij, als geschiedschrijver van de Veronica geschiedenis wel 
vinden in het artikel.
Want "naarmate de jaren verstrijken vervagen de herinneringen" zei mijn moeder 
altijd.
En daarom vond ik het nodige deelgenoot te maken met mijn "feiten".

Hier kun je onze hele Veronica zeezender geschiedenis lezen:

http://www.norderney192.nl

Mocht je ooit nog eens onze hulp willen roepen, altijd bereid,

Een hartelijke groet,

Juul Geleick.
Stichting Norderney

http://www.norderney192.nl/

